Hoe moeten we leven?

Florian Myjer en Kim Karssen beklimmen
de Mount Everest van de wereldliteratuur:
Oorlog en Vrede van Tolstoj. Geen gewone
romanbewerking, maar een persoonlijke
en explosieve vertelling. De personages
van Tolstoj leven groots en meeslepend.

In ijskoude Russische winters wordt
familiekapitaal vergokt, sterft men jong
en gruwelijk en worden harten keer op
keer gebroken. Dat alles midden in
Napoleons oorlog tegen Rusland.

Kan de tegenstelling met ons eigen relatief
veilige leventje groter zijn? De twee jonge
makers dompelen zich onder in de vraag
der vragen: Hoe moeten wij leven?

Orlog en Vrede
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Om je goed voor te bereiden op de
voorstelling onderzoeken we met deze
Hartmassage in een sneltreinvaart de
personages uit Oorlog en Vrede van Tolsto;j.
Hierin proberen we in hen te verplaatsen.
En vragen we ons af wat zij nog gemeen
hebben met ons en hoe wij nu leven?
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